
	
	 	

 
 

Hoe gaat het nu écht met je? 
 

 
 

Vind je het goed als ik iets 
vraag/vertel over hoe jouw/mijn 
vruchtbaarheidstraject er uitziet? 

 
 

Wat deed het met jou, toen je 
hoorde/ik vertelde dat je/ik niet 

zomaar kinderen kan krijgen? 

 
 

Wat verwacht je van mij voor, 
tijdens of na jouw/mijn 
vruchtbaarheidstraject? 

 
 

Heb je zin in (nog) een kopje 
koffie of thee? 

 
 

Mag ik iets vragen/vertellen over 
jouw/mijn behandeling? 

 

 
 

Had je vroeger als kind een 
kinderwens? 

 
 

Wat doet het met je, nu je weet 
wat je weet? 



	
	 	

 
 

Ik wil je gewoon even zeggen 
dat... 

 
 

In mijn hoofd ben jij vaak 
bij me… 

 
Hoe ga jij om met de feestdagen 
of verjaardagen? Zijn deze dagen 
moeilijk voor je? En hoe kan ik je 

erbij steunen of helpen? 

Ik kan me voorstellen dat het 
soms moeilijk is om mensen te 

zien of spreken die (zoals ik) wel 
al kinderen hebben of zwanger 

zijn. Hoe ervaar jij dit? 

 
 

Wat vind je moeilijk om te 
bespreken? 

 
 

Mag ik je vaker iets 
vragen/vertellen over jouw/mijn 

traject? 
 

 
 

Is er iets wat je nog heel graag 
wil vragen/vertellen? 

 
 

Vind je het fijn om te praten 
over jouw/mijn traject? 

 



	
	

 
 

Kun je bij mij, of iemand anders, 
je vragen/verhaal kwijt? 

 
 

Ik wil je wat afleiding bieden. 
Wat zullen we binnenkort gaan 

doen? 

 
 

Weet dat je me altijd mag appen 
of bellen als er iets is. 

 

  

  


